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Paasmysterie

Zr.Mirjam, Priorij Emmaus te Maarssen
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Het document dat voor u ligt is geen boek, het zijn

slechts bladzijden uit een boek. Bladzijden waarin

zr.Mirjam vertelt over het Paasmysterie.

ter inleiding

Beeld voorstellende de Verrijzenis bij de ingang van de kerk van Priorij Emmaus.

Foto: zr.Monica

Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Kannunikessen v.h. Heilig Graf/Paasmysterie/ versie 24 augustus 2015/ #

Wat is het Paasgeheim? En waarom heet het geheim?

Op de volgende bladzijden licht zr.Mirjam, priorin van Priorij Emmaus,

dit toe.

Deze bladzijden zijn onderdeel van het hoofdstuk ‘Dames en heren (bewoners)’. Dat

hoofdstuk komt uit het boek 'Doornburgh verhaalt'. Dit boek kent vele verhalen en

vele lagen, van en over Doornburgh zelf, maar ook van en over andere bijzondere

plekken in Utrecht. In de virtuele boekenkast 'Utrecht verhaalt' komen de lagen en

verhalen bij elkaar. In elk boek uit deze kast kun je in real time en real life ontdekken

dat de Provincie

een groot, levend en bruisend ontdekkingsmuseum is. Bruis en surf mee en kom op

onverwachte lagen en plaatsen!
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Paasmysterie

Beeld Jezus de opgestane Heer in Priorij Emmaus.
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Het Paasmysterie is het geloofsgeheim dat Jezus Christus door de dood

heen tot leven gewekt is en leeft. De evangelieverhalen van Marcus,

Matteus, Lucas en Johannes vertellen ieder op eigen wijze over dit geheim.

Wat de vier evangelies gemeenschappelijk vermelden is, dat Jezus

gevangen is genomen omdat de autoriteiten zijn spreken en handelen

godslasterlijk vonden. Hij is door Pilatus tot de kruisdood veroordeeld, hij is

gestorven en na zijn dood is hij in een graf gelegd. Tot zover de feiten.

Na zijn dood hebben zijn leerlingen na een periode van ontgoocheling en

teleurstelling ervaren dat hun Heer leeft en dat Hij bij hen is. Dit moet een

diepe en ingrijpende ervaring zijn geweest, die hun leven grondig

veranderde. De evangelisten hebben deze ervaring weergegeven in de

verrijzenisverhalen. Zij vertellen over vrouwen of leerlingen die in de vroege

morgen na de dood van Jezus bij het graf aankomen en dan merken dat het

graf leeg is. De zware steen die voor het graf lag is weggerold. Zij gaan naar

de andere leerlingen en vertellen dat Jezus uit de dood is opgewekt. Dat

wordt niet direct geloofd. Bij een aantal leerlingen is er aanvankelijk scepsis.

Er zijn ook verhalen die vertellen van leerlingen die na de dood van

Jezus de opgestane Heer hebben ontmoet. Hij kwam hun huis binnen, door

gesloten deuren, of ze hebben Hem onderweg naar Emmaus ontmoet of

terwijl ze aan het vissen waren. Eerst herkenden zij Hem niet, maar even

later, toen Hij tot hen sprak, herkenden zij Hem.

De apostel Paulus vermeldt in zijn brief aan de Korintiers (I Kor.15) het

oudste bericht over het Paasgeheim. Hij zegt dat hij de overlevering heeft

ontvangen ‘dat Christus gestorven is, begraven en dat Hij is opgestaan op de

derde dag’. Kort en bondig.

We spreken over het Paasgeheim omdat dit gebeuren niet te vatten is met

het rationele verstand. Het is niet te begrijpen en niet te bewijzen en

niemand heeft het gezien. En toch … veel gelovigen hebben ervaren dat de

Heer leeft. Hier en nu is Hij aanwezig. Hij is en blijft ons rakelings nabij en

trekt met ons mee de toekomst tegemoet.
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Pasen is geen historisch gebeuren. Niet iets van 2000

jaar geleden in Jeruzalem. Pasen gebeurt steeds

opnieuw. Door Gods Geest aangeblazen staan

mensen op in hun leven, komen lijden en

onderdrukking te boven, krijgen nieuwe moed en gaan

leven. Opstaan uit de dood gebeurt al tijdens het l

even. En als ons leven ten einde loopt, vertrouwen wij

erop dat de Eeuwige ons over de grens van de dood

bewaart tot eeuwig leven.

Het Paasmysterie is het hart van het christelijk geloof.

Het is het ‘draaipunt’ van de heilsgeschiedenis. In het

leven en de verrijzenis van Jezus wordt duidelijk

waartoe ons leven bestemd is: eeuwig leven,

leven in het goddelijk licht van de Vader.
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Paasviering in de binnenhof van Priorij Emmaus

Foto: zr.Monica
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ontdek!
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Maarssen

Priorij Emmaus, Landgoed Doornburgh, Diependaalsedijk 17
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uit de

boeken doen
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Foto Jezus de opgestane Heer : Albert Retel

Eindredactie en vormgeving:

ar-gitect, Albert Retel


